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DE VINKJES

O vinkjes in het herrefstbosch,

Wat zijt ge licht, wat zijt ge viug!

Me docht, daar raakte een blaadje los,

Dat daalde neer, - maar ft keert terug,

En spitst zijn bek en roert zijn staart

En schiet omhoog met rappe vaart.

Dus dikwijls, als de ziel, ontsteld,

In slaaplooze angsten zal verzinken,

Dan keert de hoop en wiekt en snelt,
Gelijk de vlugge vinken.



LENTE-TRIOLETTEN

.

O zomerbod zwaluw,

Breng wreugde ongeteld !
Op tederkens valuw,
O zomerbod zwaluw,
Blij rijze, blij dale nw

Ving lijfje langs 't veld!
O zomerboé zwaluw,

Breng wreugde ongeteld !

2.

In stille hemelzaal
Met westerwand wvan goud,
Luide zingt nachtegaal
In stille hemelzaal
Haar lieve liefdeskwaal
En 't lied is menigvoud
In stille hemelzaal
Met westerwand wvan goud.

3.

Met bloesemlijk loover

Zoo teeder wvan tint,
De zon speeit getoover
Met bloesemlijk loover.
Verheugt zicht daarover

Met kushand de wind,
Met bloesemlijk loover

Zoo. teeder van tint?

4.

Een blad, dat dorrend wachtte,
Kraakte, dan zachijes gleed,
Een zucht, een korte klachte,
Een blad, dat dorrend wachtte,
Tot lentes glimlach lachte,
- Een zucht, een korte kreet,
Een blad, dat dorrend wachite,
Kraakte, dan zachtjes gleed.



De composities "de Vinkjes" en "Lente-trioletten" ontdekte ik bij toeval,
omdat Broekmans & van Poppel de bladmuziek op internet aanbood.
Barend Faddegon (1874-1955), een oudere broer van mijn grootvader,
schreef de teksten in 1919. Dat hij gedichten schreef was mij bekend: in
1924 gaf hij, als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, zelfs
een academische les in de vorm van een sonnetten-cyclus.

Zijn echtgenote, Emily Faddegon-Keene (1871-1940) bleek tot mijn
verrassing in de jaren '30 voor enkele van zijn gedichten muziek
gecomponeerd te hebben. Mij is niet bekend of een en ander, in of
buiten de familiekring, ooit is uitgevoerd.

Een paar jaar geleden ben ik me, met hulp van Ronald Jochems, in de
muziek gaan verdiepen. Op eerste kerstdag 2010 heb ik samen met mijn
muzikale neef Aart Brusse een uitvoering gegeven in Nieuw Zeeland, ter
vermaak van familie aldaar. Overigens wat beter passend in het
jaargetij: oud-oom Barends' gedichten bezingen immers vooral de lente!
De gelegenheid van een gezellig muzikaal samenzijn in kerstsfeer van
Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella grijpen we nu graag aan om
een uitvoering voor breder publiek te houden. Adry Hoevenaars is bereid
gevonden samen met mij de beide duetjes in de delen 2 en 4 te zingen.
Ronald Jochems heeft ons de afgelopen periode weer intensief begeleid
en van advies voorzien. Ook vanavond begeleidt hij ons.

Jelle Faddegon Delft, december 2011
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